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Dag allemaal, wij zijn dit jaar de Vioflits 

redactie en hebben voor jullie deze 

speciale editie gemaakt. Het was nog best 

een klus maar we zijn heel trots op het 

eindresultaat en hopen dat jullie het met 

veel plezier lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk gaat iedereen volgend jaar naar het VO. We gaan in totaal naar zes verschillende scholen. Laten we hopen dat 

iedereen het straks naar zijn zin heeft! We hebben hier een lijst gemaakt waar je kan zien wie naar welke school gaat: 

RSG 

Timo Bourgonje 
Lisanne Braakman 
Romée Dalhuisen 
Keano Grit 
Jenna van Mossel 
Dané Rodijk 
Luuk de Vries 
 

de Noordgouw 

Fabian van Meggelen 

 

Walterbosch 

Brecht Huntink 
Kim Heidelveld 
 

Mheenpark 

Cleo Klinkum 
 
De Zone 

Tijmen van Delden 
Jurre Jacobs 
Bram Beekman   
 

Christelijk Lyceum 

Dionne de Groene 
Sterre Hagen 
Madelief Sirre 
Finn Schutte 
Marlijn Wernink 
Derk Visch 
Robine Dijkstra 
Iris Mekelenkamp 
Job Prang 
Dyan van der Veen 
 
 
 
 

Legendarische uitspraak Meester Alex 
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Trailer ‘de beer is los’ 

 
Er is paniek uitgebroken in het 
eenenvijftigbomenbos! Het vliegtuig van de 
Wildlife Rangers heeft per ongeluk allerlei 
kisten met wilde dieren boven het bos 
gedropt. Ze moeten snel teruggevonden 
worden voordat de dieren ontsnappen. En 
vergeet zeker de grote kist niet, want daarin 
zit Bruno: een gevaarlijke bruine beer!  
            Ondertussen rollen de Survival 
Scouts onder leiding van Hanna Hopman hun 
slaapzakken uit voor een overnachting in hun 
clubhuis in het kleine bos. Maar of ze 
voorbereid zijn op wat komen gaat is zeer de 
vraag… 
            En dan is er nog de excentrieke 
kluizenaar Mordius Staal. Hij zoekt al jaren 
naar een goed excuus om alle bomen van het 
eenenvijftigbomenbos te kappen. Daarom 
geeft hij zijn handlangers (de Staalbrigade) de 
opdracht mee te helpen zoeken naar de 
dieren, maar bovenal elke boom die hun 
daarbij in de weg staat rigoureus om te 
zagen!  
            De eerste bomen worden al snel 
geveld. Het voortbestaan van het bos is in 
gevaar. De Wildlife Rangers en de Survival 
Scouts komen in verweer. De strijd om het bos 
breekt los! Maar… er breekt nog meer 
los…: Bruno de Beer! Ren! Ren voor je 
leven!!!  

 

Hoe hebben we de musical gemaakt? 

Eerst gingen we de musical door lezen. Dat was 

erg leuk, dan wist je precies waar het over ging. 

Daarna wees de meester iemand aan en die de rol 

voor heel even mocht spelen. Toen ging meester 

beslissen of de rollen al voor de vakantie kregen, 

dan kunnen we oefenen in de vakantie. We kregen 

de rollen al best snel.  En toen gingen we oefenen 

oefenen en nog eens oefenen. Iedereen doet en 

deed erg zijn best, de meester geeft tips. We 

kunnen het totaalplaatje al bijna zien. We dansen 

en zingen al bijna het podium op. Hopelijk komt 

alles goed. 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Woordzoeker  
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Back to school 
 
Wat vond je van de eerste schooldag in 
groep 8? 

 
Fabian: Spannend maar wel heel leuk 
omdat we leuke spelletjes gingen doen. 
Iris: Spannend maar het viel wel mee 
uiteindelijk heb ik een leuke dag gehad. 
 
Wat vond je van meester Alex? 
Fabian: Ik dacht eerst dat hij streng was 
maar het viel wel mee ik heb uiteindelijk 
een heel leuk jaar gehad. 
 
Iris: Ik dacht ook dat hij heel streng was 
want veel oud leerlingen hebben verteld 
dat mees heel erg streng was maar dat 
viel uiteindelijk heel erg mee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag: We vertrokken woensdag om 9 

uur naar kamphuis Fijnoord 

met de fiets. We werden 

vrolijk uitgezwaaid door de 

Helaas. U begrijopt het misschien 

al. Hier is iets misgegaan. De 

computer wilde niet meer 

meewerken aan de Nederlandse 

versie… Excuses. 



ouders, juffen, meesters en 

leerlingen van de violier. De 

fietstocht was lang maar wel 

gezellig, op de hoge duvel 

hadden we pauze en gingen 

we leuke foto’s maken. Daarna 

gingen we door met onze rit. 

Toen we daar aankwamen 

kregen we uitleg over de 

regels. We mochten even naar 

buiten of binnen een spelletje 

doen. En daarna hadden we 

sportdag, je kon: badminton, 

volleybal, jeu de boule, 

tafeltennis, korfbal en penalty 

schieten doen. Die avond 

gingen we met z'n alle gezellig 

hamburgers en patat eten. 

Toen was het tijd om het bos 

verkennen, meester ging 

voorop. En de juffen gingen 

achter ons aan, het was best 

grappig want zij hadden MEGA 

zaklampen daarmee verlichtte 

ze de hele weg. Na de 

wandeling gingen we met z’n 

alle liedjes van de musical 

zingen en dansen. Om twaalf 

uur nog even zingen voor 

brecht en daarna naar bed, 

maar niet alleen om te slapen. 

Donderdag: 

We gingen donderdag om 

07:30 ontbijten. Brecht was 

jarig, Madelief en Sterre 

hadden met de meester 

afgesproken om alles te 

versieren. Ze hadden ook nog 

een cadeautje voor Brecht. 

Toen we hadden gegeten, 

hadden we eerst vrije tijd. 

Daarna gingen we cadeautjes 

kopen voor de bingo. We 

waren allemaal klaar om te 

bowlen maar eerst een lekker 

ijsje. Toen we terug waren 

gingen we het smokkelspel 

doen. We gingen die avond 

pannenkoeken eten. Na het 

eten gingen we een escape 

room van Kidsweek doen. Het 

was erg gezellig en ook een 

beetje een chaos. En Brecht 

ging taart trakteren. Toen 

iedereen klaar was met de 

escape room gingen we 

weerwolven. We gingen nog 

Narnia kijken.  

Vrijdag: 

Op vrijdag werden we om half 

acht wakker gemaakt en we 

moesten binnen 5 minuten 

alles ingepakt hebben en 

aangekleed zijn. En dat was 

voor de meiden nog best 

lastig:). Na het ontbijt gingen 

we druk bezig met opruimen 

en schoonmaken. Iedereen die 

geen corvee had, mocht even 

lekker spelen in de speeltuin 

naast het kamphuis. Om half 

tien vertrokken we van het 

kamphuis opweg naar huis. 

onderweg gingen we nog een 

fotospel doen. De meester had 

foto’s van ons gemaakt en die 

over elkaar heen geplakt en wij 

moesten raden wie bij wie 

hoorde. we gingen daar ook 

nog even middageten en 

daarna lekker naar huis. 

 

 

 

 





 
 


